Easternijtsjerk-Nes-Wierum

Zondag 12 oktober

St. Cecilia

09:30 uur: Zangdienst

Collecten: 1. Diaconie (Mensenkinderen) 2. Kerk 3. Jeugdwerk
Bloemenbezorger: Aleida Wijtsma

Koster: Jaap van der Wagen tel 242133

Zondag 19 oktober

St. Johanneskerk, Nes

09:30 uur: Ds. G. v. Wieren

Collecten: 1. Diaconie 2. Kerk
Bloemenbezorger: M. Weidenaar — Lei
Koster:

Bij de diensten

Uitzending kerkdiensten
Onze kerkdiensten worden uitgezonden via www.kerkdienstgemist.nl (zoeken op
Oosternijkerk).

Kerkauto

Wie geen vervoer naar de kerk heeft en toch graag de kerkdienst wil bezoeken, kan de kerkauto
aanvragen. Dit kan tot zaterdagavond 19.00 uur bij Margreet Schroor (06-36217957,
Easternijtsjerk) en Sica Torensma (06-13161744, Nes en Wierum).

Bloemengroet

Zondag 28 september zijn de bloemen als groet van de gemeentes gebracht naar fam. Kingma-
Wiersma, Lou Sanen 10 (Oosternijkerk) en zr. Doutzen Kingma-de Jong, De Skdle in
Metslawier.

Zondag 5 oktober zijn de bloemen als groet van de gemeentes gebracht naar br. Makke Post,
Iniastrjitte 10 (Wierum), zr. Minke Koudenburg-Weidenaar, lyts ein 32 (Oosternijkerk) en fam.
torensma-Minnema, de Skile (Mitselwier)

Bij de diensten: Zangdienst zondag 12 oktober

Zondag 12 oktober hopen we de ochtenddienst in te vullen met een zangdienst. Eerder dit jaar
hebben we ook zo'n soort dienst gehad en dat werd zeer gewaardeerd. Nu dus opnieuw.
Aanvang 09.30 uur.

Pastoraat

Overleden Pieter Soepboer

Dinsdag 23 september overleed Pieter Soepboer. Hij woonde samen met Jentske in de ‘De
Sinne’, Dongeradyk 43 in Dokkum. Daar waren ze in 2018 naar toe verhuisd na een leven lang
tussen Nes en Wierum gewoond te hebben. De laatste weken ging zijn gezondheid achteruit.
Na een kort verblijf in het ziekenhuis is hij daar op de leeftijd van 85 jaar overleden. Dinsdag
30 september was de ‘tankstjinst foar syn libben’. Deze werd gehouden in de Theaterkerk in
Nes. Met door hemzelf uitgezochte liederen die getuigen van een hoopvolle toekomst, de lezing
uit Openbaring 21 over de nieuwe hemel en aarde en mooie dankbare herinneringen hebben
we afscheid genomen ‘myn leave man, Us grutske heit en pake Pieter Soepboer. ‘In libben
kaam tot rést yn de palm van Gods han’ stond boven de rouwbrief. Hieronder het in memoriam
geschreven door de Nanke en Catharina.

Herinneringen oan heit

Piet Soepboer waard geboren op 29 januari 1940 yn Nes. Tegearre mei syn sus Eelkje en syn
broers Max en Douwe groeide hij op. As gesin wennen sij op de pleats oan de Wierumerwei,
wér pake fee hie. De broers en sus hienen in goeie ban mei elkoar.



Doe Piet 18 jier waard, moest hij yn tsjinst. As marinier waard hij utstjoert nei Nieuw Guinnea.
As jonge fan de klei wie dit heel wat. Syn familie wie trots, mar miste hem ek heel erg.

Piet en Jentske troffen elkoar op hun 29e fia freonen. Piet hie Jentske al yn de smiezen en
stapte op har 6f. Se trouden op 17 november 1970. Sy krigen twa dochters, Nanke en
Catharina.

It gesin wenne op de boerderij oan de Wierumerwei. Piet en Jentske hienen der een
tulpenbedriuw. Piet wurke yn ‘e blommen, Jentske die administratie en boekhalding. Se wienen
een goed team tegearre!

Doe waard Piet echter siik. Dat hat net altyd makkelijk west. Foar hemself net, mar ek net foar
Jentske en ‘e bern. It tulpenbedriuw ha se noch wol in pear jier han, maar op een gegeven
momint koe dat net mear. Doe hawwe se it ferkocht. As gesin wie dit wol moeilijk.

As bern, sa fertelden Nanke en Catharina, hawwe wy in protte moaie herinneringen oan Us
jeugd. Sinterklaasvieringen mei chocoladeletters, die hie Us heit altyd binnen no time op. Wol
puur natuurlijk. Yn de hurde wyn nei dyk ta om te sjen hoe heech it wetter stie. Us dan even Gt
leve. Yn de fekansje nei camping de Horrebieter.

Yn 1999 waren Piet en Jentske pake en beppe. En dernei kamen der nog trije pake- en
beppesizzers bij. Wat wienen Piet en Jentske mal mei de bern en de bern mei pake en beppe.
Oppasse, bij pake en beppe ut fan his, lekker patat ite fan de Kalkman, natuurlijk mei in protte
mayonaise. Pake yn it ferban wikkelje, mei pake fietse, slagroom mei iis yn plak fan iis mei
slagroom.

Piet wie altyd geinteresseerd yn wat ‘e pakesizzers dienen. Hoe giet it op skoalle? Hoe is it op
it wurk? Hy halde ek wol fan in grapke, it koe him faak net gek genéch.

Yn 2018 ferhizen Piet Jentske fan de Wierumerwei nei de Dongeradyk yn Dokkum. Fan de
roemte nei de stéd. Soe dat wol goed komme? Mar wat in gouden plakje ha se troffen yn De
Sinne. Se hienen it dér heel erg nei it sin.

De léste tiid woe it allegear net mear sa goed mei Piet. Op fiif september rekke hy nei it
siekehds, wér hy op 23 september fuortgliden is.

Wij, as bern, binne tankber foar alle moaie jierren.

Yn memoariam Durk de Jong

Yn 1952 is Durk berne oan de Mdnebuorren, krekt baten Nes. Nei noch in pear ferhuzingen
krigen wy in nijpouwente oan de Ids de Beerstrjitte. Om nei skoaltiid by de bou te wézen wie
koarn op syn mane.. Durk wie dan ek in beweechlik mantsje. Doe 't er ris in kear ien fan de
bernesykte’s krige en in pear dagen yn ‘e bedstee bliuwe moast, tocht s mem: “hoe hald ik
him op op béd”. Mar der wie in oplossing foar: Us heit der op ut om in stik hinnegaas en dat
waard foar de bedstee spikere. Mar it dopke fan de sGkerpot waard in kear rekke troch in blokje
dat troch it gaas spatte en op ‘e tafel krekt op it dopke &fketste.

Durk syn earste skoaljuffer hat ris in kear sein:” op dat jonkje kin ik net lilk wurde”.

Nei de ambachtskoalle yn Dokkum woe Durk oan it wurk. Nei it leanbedriuw en de kassen yn
Nes sprate hy syn wjukken ut, earst yn ‘e wegenbou en letter noch by Oosterhof yn Grypstsjerk,
Hy mocht ek graach ris in dei mei in frachtweinsjauffeur op paad en dan wie it fansels prachtich
om ek in nacht fuort te bliuwen en yn ‘e frachtauto te sliepen.

Geandewei spilen klachten by Durk op oer benammen syn fuotten. Dat alles hat resultearre yn
twa nije heupen, in nije knibbel en as Iéste ferline jier in fersliten ankel. Wer in operaasje en
dérnei moast er noch seis wiken revalidearje. Dérnei wie er wer behoalik mobyl en mei in
automaat as auto koe er him wer Gntjaan

Ek hat er moaie fakansjereizen makke, oan’t yn Alaska ta.

Syn frijwllicherswurk, it it ferfier fan minsken nei en fan de deiopfang yn Dongerahiem fn er
prachtich om te dwaan. Durk wie in minske-mins. Altiild yn foar in praatsje of helpe mei in
putsje. Hy hie in protte freonen.

Wat hat er dizze simmermoannen noch genietsje kinnen fan it wurk op ‘e fjilden. Genietsje fan
de grutte masienen en sa krekt lyn fan it roaien fan de ierappels en it wurk fan de combinen en
in praatsje mei de boeren. En hij hat noch wille han fan syn nije elektryske fyts.

It utstapke op 16 septimber mei de frijwilligers sette sa moai Utein mar hie in fertrietlik ein.
Durk sil bot mist wurde, ek yn Us famyljekring. In skeakel is fuortfallen. Mar wy wolle fésthalde
oan de wurden sa as dy op ‘e roukaart steane: hy is opnaam yn Gods hearlijkheid.

Johanna de Jong



Geboren: Hieke

Dér bist dan. Sa lyts, sa leaf.

In berntsje fan us tegearre.

Wat binne wy wiis my dy

Dat gedichtje hebben Eppie en Marjanne, Nijbuorren 10C, op het geboortekaartje van hun
dochter gezet. Ze noemen haar Hieke en ze is geboren op donderdag 25 september. Wij
feliciteren jullie van harte met de geboorte van jullie dochter en bidden jullie geluk met elkaar
en Gods zegen toe.

Verjaardagen

De komende weken hopen de volgende gemeenteleden hun verjaardag te vieren:

- donderdag 16 oktober, br. Geert Cuperus, Foeke Sjoerdsstrjitte 3

- vrijdag 17 oktober br. Bram Talstra, De Lyts Ein 24

- dinsdag 21 oktober, zr. S. Visser-van der Meulen, Keatsbuorren 11, Nes

- woensdag 29 oktober, Sj. Wijnsma, Zomerweg 75 |, Noordbergum

Wij feliciteren jullie van harte met jullie verjaardag en bidden jullie de zegen van God over het
nieuwe levensjaar.

Regionale gespreksgroep

Donderdag 23 oktober gaan we van start met een nieuwseizoen van de regionale
gesprekskring. We gebruiken hiervoor het boekje ‘Onvoorstelbaar, Bijbelstudies over de
gelijkenissen van Jezus’ geschreven door Bernard Reitsma. Zoals de titel aangeeft behandelen
we dit jaar dus een aantal bekende en minder bekende gelijkenissen van Jezus. We bespreken
deze keer hoofdstuk 1. Voor deelname hoeft het boekje niet te worden aangeschaft, maar is
natuurlijk nooit verkeerd. We hopen je om 19.30 uur in It Koetshds te begroeten.

Regionaal Jeugdevent Ternaard

Zaterdag 27 september vanaf 18.00 uur werden ruim 60 tieners in de leeftijd van 11 t/m 14 jaar
verwacht op camping 't Groene Hart in Ternaard. De dagen daarvoor was er al veel werk verzet
om hen een mooie tijd te geven. Een grote tent was neergezet voor de gezamenlijke activiteiten
en de uitdagingen voor de survivaltocht waren neergezet. Toen de tieners kwamen moest eerst
hun eigen tent worden opgezet. Dat ging de één beter af dan de ander, maar uiteindelijk stond
alles. Vervolgens werd iedereen in de grote tent welkom geheten, enige spelregels van het
verblijf op de camping aan hen uitgelegd en werd Gods zegen gebeden. Daarna kon het
survivalavontuur  beginnen. Verschillende opdrachten werden aangegaan zoals
spijkerbroekhangen, polsstokspringen, viotvaren, over een touw boven een waterbak lopen.
De survivaltocht bestond uit twee rondes en werd door acht groepen gelopen. Na de eerste
ronde kwamen de groepen terug op de camping voor een energiehap. Aan het einde van de
avond, zo rond middernacht, hadden alle groepjes beide routes afgelegd en alle opdrachten
voltooid. Er was voor iedereen een broodje hamburger en nog wat te drinken. Vervolgens zocht
iedereen rond 1.00 uur moe en voldaan de tent op en viel in slaap... Dat laatste was de hoop
van de leiders, maar bleek ongegrond te zijn. Zondagmorgen stond om 8.00 uur een heerlijk
ontbijtbuffet klaar. Daarna konden de tieners hun tent opruimen. Rond 09.30 uur kwamen
ouders en gemeenteleden van de PG Ternaard naar de tent vanwege de dienst die om 10.00
uur begon. Voorganger was dhr. Peter Poort. Hij sprak over het verhaal van een dwaas man
die zijn huis op het zand bouwde en een wijs man die zijn huis op de rots bouwde. Hij vertelde
dat God in dit verhaal symbool staat voor een stevig en betrouwbaar fundament. Wie zijn leven
bouwt op God kan de stormen in dit leven beter aan. Dit paste erg goed bij het thema van de
dienst “I will survive”. Peter vroeg of er ook mensen iets wilden vertellen over een ervaring,
waarin God hen in moeilijke omstandigheden had geholpen. Twee van de vrijwilligers deelden
hun verhaal. We zongen samen mooie opwekkingsliederen. Tijdens de dienst maakten de
jongste kinderen een zelfgemaakte bellenblaas stokje. Deze dienst was een prachtige afsluiting
van een mooie avond en nacht. We kunnen terugkijken op een geslaagde regionale
startactiviteit! Dank aan alle vrijwilligers die dit mogelijk hebben gemaakt.

Clubseizoen 2024/2025

Ook dit jaar zijn we het clubseizoen traditiegetrouw gestart met de welbekende Huntertocht in
Oktober. De jeugd moest zich weer verstoppen, rennen, vlaggen zoeken en ondertussen uit
handen blijven van de fanatieke Hunters. Net als voorgaande jaren was het een fantastische
start van het seizoen — spannend, actief en bovenal een daverend succes.



In November stond er een gezellige pubquiz op het programma, met vragen over muziek,
algemene kennis, Oosternijkerk én natuurlijk een ronde over de clubleiding. Zo kreeg de jeugd
op een leuke manier de kans om ons beter te leren kennen.

In December was het tijd voor het jaarlijkse Kerstgala. De jeugd én de leiding zagen er op hun
kerst-best uit. Dankzij de prachtige aankleding — met dank aan Van Kammen — waanden we
ons in een stijlvol gala. Het werd een feestelijke avond vol dans, limbo en zang, met als
hoogtepunt de verkiezing van de Queen en King van de avond, waarbij iedereen kon stemmen
op het leukste koppel.

Nieuw dit seizoen was The Masked Singer — met niemand minder dan bekende
Oosternijkerkers als deelnemers! Met stemvervormers op de microfoons zetten zij een
optreden neer, zonder herkend te worden. Sommigen vielen snel door de mand, anderen
hielden hun identiteit wat langer geheim. Extra leuk was dat ook ouders van de jeugd
meededen, én zelfs de dominee zijn zangkunsten buiten de kerkelijke sfeer liet horen —
geweldig!

De laatste clubavond had een serieuzer tintje: de politie gaf een indrukwekkende presentatie
aan de jeugd. Er werd aandachtig geluisterd en er werden veel vragen gesteld. Na afloop
mochten we een kijkje nemen bij de uitrusting van de agenten en zelfs zelf ervaren hoe zwaar
een kogelvrij vest is. Onze dank gaat uit naar de wijkagent — een leerzame en bijzondere avond!
Daarnaast hebben we ook dit seizoen weer gevolleybald tegen clubs uit de buurt en vond de
jaarlijkse flessenactie plaats. Dankzij de Buurtsuper in Oosternijkerk konden we alle
statiegeldflessen daar inleveren — bedankt daarvoor!

Nieuw dit jaar was het idee om extra geld in te zamelen via een bingoavond. Op initiatief van
de jeugd zelf én in samenwerking met Café Gaatze werd deze avond georganiseerd. Wat een
succes! Dankzij de enthousiaste inzet en de steun van sponsoren hebben we hiermee een
mooi bedrag opgehaald waarmee we volgend seizoen weer leuke activiteiten kunnen plannen.
Dank aan Café Gaatze en alle betrokken bedrijven!

Vanwege het Dorpsfeest ging het clubkamp dit jaar niet door, maar we wilden het seizoen
natuurlijk wél op een leuke manier afsluiten. Op zondag 18 mei vertrokken we daarom met een
grote bus (met dank aan chauffeur Peet Kuiper) naar Walibi. We genoten van een heerlijke dag
met prachtig weer, en sloten de dag af bij McDonald’s — een belofte van vorig jaar die we
uiteraard zijn nagekomen.

Al met al kijken we terug op een fantastisch clubseizoen. Vol leuke, leerzame en gezellige
momenten. We hopen dat we ook in het nieuwe seizoen weer samen mooie herinneringen
mogen maken!

Tot slot nemen we na dit seizoen afscheid van drie geweldige clubleiders: Antsje, Suhas en
Liset. Bedankt voor jullie tomeloze inzet, enthousiasme en betrokkenheid de afgelopen jaren —
jullie zullen gemist worden!

P.S. We zijn op zoek naar nieuwe clubleiding! Lijkt het je leuk om met een enthousiast team
activiteiten te organiseren voor de jeugd? Laat het ons weten — we horen graag van je.

Tot volgend seizoen!
De Clubleiders

Vooruitblik

- Zondag 19 oktober houden we de dienst in Nes.

- Zondag 2 november houden we de dienst in Wierum.

- Woensdag 5 november is het Dankdag met aansluitend een gemeenteavond.

Moandeipraat(sje)
Vrijwel elke maandagochtend ben ik in It Koetshds te vinden. Vanaf 09.30 uur staat de koffie
klaar. Wie langs wil komen voor een (koffie)praatie is van harte welkom.

Hartelijke groet,
Geert van Wieren
www.domineegeert.nl



BEWONDER
HET WONDER!

24 december om 20u
Theaterkerk Nes

Save the date!

Op 24 december om 20u wordt er in de Theaterkerk Nes een prachtige musical opgevoerd
wat het verhaal van de geboorte van Jezus laat zien.

De jeugd van Oosternijkerk is al druk aan het oefenen. Noteer deze datum alvast.

Wij houden u graag op de hoogte!

Groeten Annie, Jelina, Ineke en Griettina

Oproep namens Diaconie en College van kerkrentmeesters

Easternijtsjerk

Rekeningnummers voor het overmaken van collectegeld zijn:

voor de kerk NL44RABO0346104769 t.n.v. Protestantse Gemeente Oosternijkerk en

voor de diaconie NL20RABO0136100783 t.n.v. Diaconie PG Oosternijkerk o.v.v. collecten

Nes-Wierum
Diaconie:NL33RAB0O03461.34.455
Kerk : NL23RAB003461.06.796

Inleveren kopij

De volgende Geandewei verschijnt 24 oktober. U kunt de kopij inleveren t/m zaterdag 19
oktober bij Froukje Braaksma, Nijbuorren 14 (tel. 242023) of mailen naar:
pgoosternijkerk@geandewei.nl / scriba@pgneswierum.nl
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